Transcript in gemeenschap van verwondering Festivalgids Frits

Het persoonlijk contact met mensen brengt je dichter bij elkaar. Merk je ook altijd bij de bushalte, de bushalte bij Boulevard. Als je daar niets doet, dan is iedereen afstandelijk. Maar neem je het voortouw om op een keukentrapje te gaan staan, iedereen aan te spreken. Dan is het ineens wat dichter bij elkaar. Anderen helpen is een onderdeeltje daarvan. 
Maar ook gewoon een goeie grap maken of verhalen vertellen. Dat is ook nog wel een van mijn favoriete bezigheden, om een goed verhaal te vertellen.
Het leuke aan mijn werk is de verscheidenheid van mensen en de verscheidenheid van momenten. Het ene moment ben ik aan het dollen met een club van 20, 30, 40, soms wel 100, soms wel 150. En soms praat ik een praatje met één iemand. Dat is het leuke.
Eigenlijk is het om samen een zo leuk mogelijke tijd te hebben, terwijl we toch staan te wachten op de bus.
