Transcript in gemeenschap van verwondering Stijn van den Broek, adviseur toegankelijkheid en vrijwilliger

Als ik naar verwondering kijk, als ik dat zo benoem, dan denk ik niet aan feiten of aan iets wat waar is. Maar dat je jezelf laat verrassen, dat je denkt van het is eigenlijk een gevoel maar ook weer niet. Het is iets wat je spontaan overkomt. Dat lijkt mij verwondering.
Dat je buiten jezelf kunt treden, dat je je kunt laten meevoeren met hetgeen wat de maker of het gezelschap wil laten zien. Dat je even vergeet dat je eigenlijk in het hier en nu bent. Dat je echt denkt van ik kijk naar dat stuk, ik ben onderdeel van datgeen dat ik zie. Meestal wordt een verwondering geassocieerd met kinderen, maar ik vind dat oudere mensen, als je volwassen bent, dat je je moet blijven prikkelen. Want als je je fantasie kunt laten prikken, daar komen volgens mij de beste ideeën uit. 

