Transcript in gemeenschap van verwondering Nan van Schendel, Directeur bestuurder Huis73

We staan nu in de Hinthamerstraat nummer 72. En dit wordt helemaal opgeknapt zodat het voor publiek straks ook goed te gebruiken is. Wanneer verwondert iemand zich is een hele mooie vraag. Als je uit je eigen wereld stapt, als je iets doet wat je nog niet gedaan hebt, dat je je dan al begint te verwonderen. Dus die verwondering die is altijd een vernieuwing van je eigen gedachte of een uitbreiding van je eigen wereld. 
Elke wereld altijd dichtbij, dat vinden wij zelf een hele mooie, slogan, woord. Maar elke wereld altijd dichtbij is gewoon heel fijn. Dat je weet dat elke wereld die hier is of misschien wel buiten ons is, dat je die hier dichtbij kunt vinden. Dus de verwondering is dan een middel om te kijken of die wereld wat dichter bij jou kan komen, zodat je hem ook kunt begrijpen of dat dat jij dichter naar die wereld toegaat. Want dat elke wereld altijd dichtbij is, is ook niet fijn, hè. Sommige mensen willen alleen maar hun eigen bubbel. En die willen helemaal geen andere bubbel. Wij wel.

