Transcript in gemeenschap van verwondering Louis Janssens, theatermaker

Omschrijving van de video:
Theatermaker Louis Janssens staat vooraan in een lange gang. Aan de linkerzijde zijn ramen die zorgen voor veel lichtinval. De gang heeft witte met lichtgrijze muren.
Louis Janssens heeft een bruine snor, draagt een zwarte trui, een zwarte pet, een bril met zwart montuur en draagt een ketting. 
Hij verteld zijn verhaal richting de camera.

De gesproken tekst uit de video:
Het enige wat ik doe is theater maken. Dat is waar ik mijn dagen mee vul.
En ik vind het fijn om een groep mensen samen te brengen die hun verbeelding, hun verwondering, hun pijn, hun teleurstellingen, hun dromen durven te delen. En omdat het op die manier eigenlijk een deur open zet naar het publiek om hetzelfde te doen. 
Dus het is vaak de mensen waarmee ik werk, maak ik vaak de beweging van een soort jas die je open doet en dat je zegt van oké, je mag in mijn ziel kijken. Snap je? 
Kijk maar, dit is wie ik ben. En dat ik dan altijd hoop dat dat dus bij het publiek dat dan hetzelfde gebeurt. En dat merk ik wel bijvoorbeeld als we Desire speelden 2 jaar geleden ook op het festival dat die voorstelling bij heel veel mensen iets raakte en resoneerde en dat mensen ook in gesprek raakte met elkaar en ook ons aansprak en hun eigen verhalen die aanhaakte op de verhalen die wij vertelden. 
En dan denk ik dat is wel bijzonder dat je iets hebt proberen te veroorzaken bij al die mensen.
