Transcript Zelfverheerlijking op Topniveau video 

0:00 -> 0:21 -> Rustige hihat, gehum, gitaar. 

Ik ben een vrouw, in de zin dat ik een wezen ben. Zonder veren en zonder navelpluis hm. Ik ben zij in een xxl colbert van de mannenafdeling en glitter pumps en birthday suit. Ik ben vrouw. als ik onder discolampen een vrouw kus ik een aandachtshoer ben, maar wel geil. Als ik op klaarlichte dag een vrouw kus, dat eigenlijk niet kan maar wel geil. Ik ben haar met stoppeloksels, met een baardje rond m’n lippen, met dolfijnenbenen. Ik ben een vrouw in de zin dat er ergens hoog boven mij mannenvoeten stampen op een plafond van glas. Jij bent een zij, daarvoor hoef je je paspoort of je toiletpapier niet te laten zien. Daarvoor hoef je niet te bloeden of te baren. 

Gehum 

Ik ben een vrouw. Dat als ik boos, ik verdrietig ben. Dat als ik verdrietig ben, ik emotioneel ben. Dat als ik emotioneel ben, ik hysterisch ben.  Dat als ik hysterisch ben, ik een kutwijf ben. 

Gehum 

Ik ben een vrouw in de zin dat ik mij verstoppen kan: achter uitroeptekens, hoeden, mannen, ruggen, vrouw zijn maar niet in het donker. Met de sleutelbos tussen de knokkels naar huis als de deur met een zucht van opluchting achter me dichtslaat. 

Ik ben vrouw in de zin dat er een woede in mij brandt. Sorry, dat had ik niet moeten zeggen. Echt sorry. Ik ben vrouw, geen pillow princess, maar een jachtluipaard in panter print. Eten en gegeten worden. 

(muziek) 

Ik hou van alles dat roze is, behalve de taks, taks, taks, taks, taks, taks, taks, taks. 
Ik hou van mezelf. Van mezelf. Of dat zou ik moeten doen. Doen. 

(Muziek)

Ik ben een vrouw in de zin dat ik mijn vaders angst niet ken en het zout van mijn moeders tranen proef. Ik ben een vrouw in de zin dat ik een meisje ben geweest.




